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 Brussel, april 2008 
 
Geachte burgemeester Thielemans, 
 
 
Vrijdagochtend 6 uur ’s ochtends in de ladderstraat, vlak tegenover de KVS: een woedende man stampt de 
voordeur van een huis in. Hij is helemaal buiten zichzelf en roept ‘Je vais te tuer’.  
 
Zoals wij u en de politie al meerdere malen hebben laten weten komen er zich steeds meer transseksuelen in de 
buurt vestigen. De klanten die ze ronselen op straat ‘werken ze af’ ofwel in een auto, ofwel nemen ze die mee 
naar hun woonplaats. De appartementen die ze in de Alhambrawijk huren zijn dus eigenlijk bordelen. 
 
Met de transseksuelen zijn er wel vaker problemen: zij hebben dikwijls ruzie met de ‘gewone’ prostituees, met 
buurtbewoners, en met klanten. De transseksuelen zijn agressief, een ruzie escaleert vaak in geweld. 
 
Wat is er gebeurd die ochtend? Blijkbaar had een transseksueel een kras gemaakt in de Mercedes van één van 
haar klanten.  Die wou nu wraak nemen en de transseksuelen thuis ‘een bezoekje brengen’. 
 
Alleen, hij heeft zich van huisnummer vergist en stampt de voordeur in van jonge buurtbewoners die helemaal 
niets met de prostitutie te maken heeft. 
 
Op dat moment passeert de politie. Zij zien alles gebeuren en bellen versterking. Weinig later komt een tweede 
combi, en staan er vijf politiemannen op de razende man te kijken. Hij blijft schreeuwen: ‘Je vais te tuer’. 
 
De politie probeert de man te kalmeren. Ze bellen aan bij de prostituees, maar die doen niet open. Ze bellen ook 
aan bij de bewoners waarvan de deur ingestampt is. Blijkbaar weet ook de politie niet goed waar de prostituees 
wonen. 
 
Buurtbewoners bellen bijna wekelijks naar de politie met klachten over de transseksuelen en de overlast die ze 
veroorzaken. Het Comité Alhambra heeft zelfs de exacte adressen doorgegeven van hun bordeelappartementen. 
Maar toch krijgen we telkens opnieuw de indruk dat die informatie niet bijgehouden wordt. 
 
Clou van het verhaal? De man mag gaan, er wordt geen PV opgesteld, noch naar identiteitspapieren gevraagd 
ondanks dat de politie alles heeft zien gebeuren. De prostituees worden met rust gelaten. En de bewoners zitten 
met een ingestampte deur …  
 
En wat zou er gebeurd zijn indien de politie niet toevallig op dat moment door de straat reed en die mannen in 
complete razernij het verkeerde huis waren binnengedrongen, met de bedoeling om wraak te nemen? 
 
Zoals u weet is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. Nog niet zo heel lang geleden heeft een pooier elke 
deur die hij tegenkwam kort en klein geslagen om in het appartement te geraken van andere buurtbewoners die 
de prostitutieoverlast aanklaagden. Die zijn ondertussen verhuisd. 
 
Het is nogmaals een illustratie van de lakse aanpak van de prostitutieproblematiek in de Alhambrabuurt. Een 
compleet gebrek aan visie en doortastendheid verziekt een hele wijk. Wij vragen ons echt af waarom het allemaal 
zo moet zijn. 
 


