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Geachte burgemeester Thielemans, 
 
 
 
Naar ons gevoel bent u er oprecht van overtuigd dat u de afgelopen jaren alles gedaan hebt wat binnen uw 
bevoegdheid lag om de overlast door straatprostitutie in de woonwijk rond de KVS aan te pakken. Er zijn een 
aantal ingrepen gebeurd zoals het plaatsen van politiecamera’s, het afsluiten van straten, het ‘plaatselijk verkeer’ 
maken van een groot deel van de wijk, de taks op de afwerkhotels, enz. Maar toch kunnen we niet anders dan 
vaststellen hoe de situatie op het terrein nu werkelijk is: vele straten staan nog vol prostituees – vooral ’s nachts – 
en de afgelopen maanden is hun aantal weer toegenomen. Ook café Tropicana draait nog op volle toeren.  
 
Over een aantal weken zouden de GAS boetes van toepassing moeten zijn. Die boetes kunnen maar een effect 
hebben als ze veelvuldig uitgeschreven worden, en dat volgehouden over een lange periode. Wij hopen dat u uw 
politiemensen dan ook de opdracht zal geven om in de Alhambrawijk streng op te treden tegenover iedereen die 
niet in orde is met de openbare zeden, tegen drugs- en drankmisbruik, tegen overlast door lawaaihinder, tegen 
hoerenlopers en prostituees die geen respect hebben voor de omgeving waarin ze zich bevinden, … 
 
Nogal wat buurtbewoners staan sceptisch tegenover de GAS boetes. We gaan daar niet flauw over doen: de 
gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en in het verleden hebt u wel al vaker een wit konijn uit uw hoed 
getoverd. Wel positief is dat er voor het eerst erkend wordt – wij hebben het u de afgelopen 11 jaar nooit eerder 
met zoveel woorden horen zeggen – dat straatprostitutie niet thuishoort in een woonwijk.  
 
We blijven herhalen dat er wat ons betreft maar één oplossing is: straatprostitutie verbieden in alle residentiële 
wijken (zoals dat in Antwerpen en Charleroi al het geval is) en een alternatief voorzien op een plek waar de 
prostituees kunnen werken zonder dat ze iemand tot overlast zijn. Een organisatie zoals Espace P kan dan 
instaan voor de ‘praktische zaken’ van de sekswerkers (veiligheid, sociaal en medisch welzijn, …).  
 
Er wordt soms wel eens vergeten dat er heelwat gewone mensen wonen in de Alhambrawijk, waaronder families 
met kinderen. Dat die naar een beetje normaliteit snakken is onlangs gebleken met de Flamingo.  
 
In geen tijd heeft dat café een publiek gevonden. Van ’s ochtends tot ’s avonds zit de Flamingo goed vol met 
mensen uit de buurt en van ver daarbuiten. Gewone mensen die gewoon gezellig een koffie of pintje willen gaan 
drinken en elkaar willen ontmoeten in normale omstandigheden, zonder vijandig bekeken te worden door pooiers 
en hoeren. Het onderstreept met een dikke lijn het potentieel van de Alhambrawijk.  
 
Zeg nu zelf: is de gezelligheid van de Flamingo in een bruisende theaterbuurt niet te verkiezen boven een goor 
prostitutiecafé als de Tropicana in een hoerenwijk waar niemand graag komt? Wij hopen dat we inderdaad op een 
kantelmoment staan en dat de Alhambrawijk echt mag uitgroeien tot wat het in zich heeft. Maar dat hangt van u af 
burgemeester: zal u deze keer echt de ongecontroleerde straatprostitutie verbieden zoals u in alle kranten hebt 
gezegd? Of is het louter verkiezingspraat die na oktober weer zachtjes in een oorverdovende stilte zal 
verdwijnen… ? 
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